
 

 

 

 

We zijn op zoek naar een kookvrijwilliger. 
 

Houdt u van koken?  

Heeft u hart voor mensen in de laatste levensfase? 

Wilt u werkzaam zijn in een huiselijke omgeving en binnen een professionele organisatie? 

Werkt u vanuit een christelijke levensovertuiging? 

Bent u 1 keer per week tussen 11-13 beschikbaar? 

Dan willen we graag met u kennismaken! 

In ons hospice kunnen zeven gasten verblijven. De wensen met betrekking tot eten zijn heel 

divers. Soms wil iemand graag nog een speciaal gerecht eten terwijl een ander drie boontjes 

op zijn bord voldoende vindt. 

Wij zoeken een kok/ kookster die voor onze gasten wil koken. 

Is dit uw uitdaging? Een maaltijd klaarmaken voor onze gasten? Een maaltijd zo opdienen dat 

het eten een beleving wordt? En is het geen probleem als er onverwachts nog wat familie mee 

eet? 

We zoeken geen professionele kok (mag wel), maar iemand die plezier haalt uit koken en het 

zorgen voor anderen. Iemand die 1x in de week beschikbaar is tussen 11.00 en 13.00 uur. 

Past u in onze christelijke levensvisie en wilt u werken voor mensen in hun laatste 

levensfase?  

Dan maken we graag, geheel vrijblijvend, kennis met u. 

U kunt contact opnemen met Dieneke Loosman-Pul via 0341-250926 of 

dloosman@hospicenunspeet.nl 
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